
 Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 12 november 2023 

  

 Voorganger: ds. F. Hordijk  v.d. Zwaag  Aalden 

 Organist: mevr. Willy Misker 

 

Groen 

Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil 

van leven dat zal blijven stromen 

om samen te omarmen 

 

Orde van dienst  

 

VOORBEREIDING 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: 91a: 1 

 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

Bemoediging en groet 

 

Lied: 91a: 2 en 3 

 

Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 



geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied:  150 a: 2 en 4 

 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 1: 26-30 

 

Lied: 823:1, 2,4 

 

Gij hebt, o Vader van het leven, 

de aarde aan de mens gegeven, 

het land, de zee is zijn domein. 

Gij hebt hem aan het woord doen komen 

om tussen werkelijkheid en dromen 

getuige van uw Geest te zijn. 

 



Uw wijsheid en uw welbehagen 

bepalen ’s mensen levensdagen 

en wijzen hem zijn woonplaats aan. 

Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 

toch mag hij vrij en veilig wezen 

en heersen over het bestaan. 

 

Door een geheimenis omsloten, 

door alle dingen uitgestoten, 

gaat hij op alle dingen in. 

Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 

zijn rustloos zoeken en verdwalen 

een onuitsprekelijke zin. 

 

Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 25: 14-30 

 

Lied: 180:1, 2, 3 en 4 

 

De heer gaat naar het buitenland. 

Het geld dat hij bewaarde, 

talenten die hij spaarde, 

geeft hij ons in de hand. 

 

De heer deelt zijn talenten uit. 

Verstop ze niet in aarde; 

ze hebben grote waarde. 

Deel ze van harte uit. 

 

Wanneer hij thuiskomt, vraagt de heer: 

‘Begroef jij mijn talenten? 

Of zorgde je voor rente? 

Dan geef ik je nog meer.’ 

 

Al is de winst nog maar zo klein, 

wie liefde durft te delen, 

die kan het nooit verspelen. 

Je hoeft niet bang te zijn 

 



Overdenking 

 

Lied: 791:1, 2, 3 en 6 

 

Liefde, eenmaal uitgesproken 

als uw woord van het begin, 

liefde, wil ons overkomen 

als geheim en zegening. 

 

Liefde, die ons hebt geschapen, 

vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 

laatste woord dat vrede maakt. 

 

Liefde luidt de naam der namen 

waarmee Gij U kennen laat. 

Liefde vraagt om ja en amen, 

ziel en zinnen metterdaad. 

 

Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 

over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Collecte: 1e. Diaconie, Werelddiaconaat 

 2e. Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied: Ga maar gerust  2 (Tekst Sytse de Vries, melodie ‘Finlandia’ 

van J. Sibelius / Evangelische Liedbundel 246)  

 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben je baken, ook in diepe nacht.  

Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.  

Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.  

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  

Ik ben de wind waardoor je adem haalt.  



2. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.  

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.  

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.  

Ik ben de dag, die schemert in je droom.  

 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan.  

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.  

Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.  

Ik ben de verte, die verlangend wenkt.  

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,  

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen  

 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

Omzien naar elkaar 

Opgenomen in het Scheperziekenhuis, mevr. D. Schutrups, Jagerslaan 

Thuis uit het ziekenhuis: 

-Mevr. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat.  

- Mevr. A. Reening-Piek, Karel Palmstraat. 

-Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena Heem 

voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

Mevr. J. De Vries – Gankema, Kennedystraat  

 

Interessante thema-avond: Zorg in de laatste levensfase…… 

Wat is palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase? Geef je die 

thuis of in een zorginstelling? Wat betekent dat voor zorgverleners en 

mantelzorgers? En wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en 

euthanasie?  

 

Over deze en andere vragen die er kunnen zijn rond de zorg in de laatste 

levensfase gaat ds. Wim de Groot met de aanwezigen van gedachten 

wisselen vanuit zijn ervaring als geestelijk verzorger bij de  Treant 

Zorggroep. 

 

Dit alles vindt plaats in de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86 te Nieuw-Amsterdam 

op dinsdagavond 14 november a.s.  Deze avond begint om 19.30 uur. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond. De toegang is gratis! 

 

Samen op Zoek. 

Op zondag 19 november willen we een Samen op Zoek avond houden. 

Deze avond zal in het teken staan van muziek en wat dit met je kan doen. 

We gaan o.a. luisteren naar stukken uit de Sint Joris Mis. De Missa Sancti 

Georgii, gecomponeerd door Herman Finkers. Waarschijnlijk bij u 

bekend als cabaretier. Zeer verrassend! Als je denkt: Dit is iets voor mij 

kom dan op genoemde datum. We beginnen om 19.00 uur. De zaal is 

open vanaf 18.30uur. Koffie en thee staan klaar. 

Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter 



Kliederkerk  

Zondag 19 november is de Kliederkerk in de Eben Haezerkerk, 

Langestraat 76 Klazienaveen. 

De dienst begint om 10.00 uur en duurt tot 11.30 uur. 

Kliederkerk is samen leren-zingen-zoeken-knutselen-ontdekken-bidden-

ontmoeten. 

 

Kliederkerk vraagt: 

Heb jij nog snoep liggen van Sint Maarten, dat je 

niet lekker vindt? Neem dit dan mee, misschien 

maak je er iemand anders blij mee. 

Contact: ankemulder@hotmail.com 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 17 november is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 19 november 

Voorganger: dr. H. Nobel uit Hoogeveen 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie: Werelddiaconaat 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

